1 september 2025

De zomer is voorbij en het was een warme zomer voor De Steunpilaar. Er is veel gebeurd, en veel
verwezenlijkt door het team van vrijwilligers, sympatisanten en de lokale besturen van Beerse en

Vosselaar, met hun OCMWs. Misschien de belangrijkste verwezenlijking: de aangename sfeer voor
de doelgroep en de vrijwilligers. Elk van hen kan zich welkom voelen in de site van de Steunpilaar...

De Steunpilaar heeft de site in de Peerdekensstraat 8 in Beerse overgenomen en heeft gezorgd voor het
naadloos voortzetten van de voedselondersteuning in de Perelaar. Die voedselondersteuning is een
van de belangrijkste activiteiten van De Steunpilaar. Nieuw daarbij is dat op dezelfde locatie
tegelijkertijd ook de Babbelaar doorgaat: je vertoeft er ongedwongen, met een koffie of ander drankje.
Daar kan je even relaxen en met elkaar praten, terwijl je (klein)kinderen spelen in het speelhoekje,
voor sommigen in afwachting van hun beurt in de Perelaar. De Babbelaar is ons warm onthaal, soms
open zonder de Perelaar, en dikwijls met andere activiteiten ...

Je merkte het al: elk van de steunpilaaractiviteiten heeft zijn eigen naam gekregen. Pampers&Co
zorgt voor luiers en voeding voor de allerkleinsten, en goede raad voor jonge ouders. Schoolstart
helpt bij de start op school. In de Knutselaar maakt het team artefacten die op diverse beurzen worden
verkocht om de kas te spijzen.

De werking van De Steunpilaar wordt gedragen door meer dan 50 enthousiaste vrijwilligers, door een
team van Rap-op-Stap, en een OCMW-lid voor Koffie-en-Papieren. Rap-op-Stap helpt bij het
boeken van uitstappen of vakanties aan gereduceerde prijzen. Koffie-en-Papieren maakt gezinnen
wegwijs in Beerse en de administratie in het algemeen.

Vanaf september zal de Smaakmaker elke veertien dagen soep met brood aanbieden in de Babbelaar.

In volgende nieuwsbrieven, wanneer het stof wat is gaan liggen, zal iets dieper ingegaan worden op de
werking van de verschillende teams: er verandert nog wel een en ander.

In augustus is hard gewerkt aan het eerste steunpilaarevenement: de Rommelmarkt op 7 september.
Iedereen is welkom, en de opbrengst moet de kas vullen!

Die "kas" is op dit ogenblik ons grootste probleem: de Steunpilaar begon met een lege kas, en de
bodem van die kas is nog altijd te zien, slechter nog ... we hebben schulden. Sponsors zijn dan ook
meer dan welkom: alvast een dikke DANKUWEL aan wie al financieel bijdroeg.

De Steunpilaar is nu (begin september) nog een erkende feitelijke vereniging. Een aantal leden
werken aan de oprichting van een VZW zodat die kan erkend worden als Welzijnsschakel: de statuten
zijn klaar en worden eerstdaags neergelegd. Het contact met de Welzijnsschakels is opperbest: De
Steunpilaar deelt hun visie en krijgt hun steun. Daarbij komt nog dat de samenwerking met en de steun
van de lokale besturen van Beerse en Vosselaar fantastisch is!

Veel dank aan de vrijwilligers met hun enorme inzet, aan de sponsors, de lokale besturen en diverse
handelaars die De Steunpilaar nu al helpen om de basis te leggen voor een langdurig project dat ieders
hart verwarmt, niemand uitsluit, en steun biedt aan wie het nodig heeft.



