
3 december 2025
Slechts één maand sinds de vorige nieuwsbrief en er is alweer veel te
vertellen ...

Voor onze VZW is alles belangrijk, en er steekt toch één feit bovenuit:
we zijn nu een erkende Welzijnsschakel!

Meer info over het belang daarvan (o.a. op hoe je een fiscaal attest kan
krijgen voor je gift) komt binnenkort op de website.
De weg naar die erkenning vroeg wat inspanning, van het bestuur, en
ook van de vrijwilligers: op 29 november kwam men vanuit de
Welzijnsschakels een EHBO-opleiding geven - Eerste Hulp Bij
Ontmoeting - in de Steunpilaar. Bijna niet te geloven: minstens 40
vrijwilligers (meer dan de helft van onze vrijwilligers op dat ogenblik)
hebben een hele zaterdag geluisterd naar wat theorie over armoede en
de effecten ervan, en naar de praktijk zoals ondervonden door een
ervaringsdeskundige. De aanwezigen hebben met inzet meegedacht
over armoede en hun eigen engagement binnen de Steunpilaar. Het
klinkt allemaal heel serieus, en er viel al eens een traan, maar er is
ook flink wat afgelachen! We hebben ook veel geleerd. (*)
We hebben twee keer rekken/schabben gehaald in Oud-Turnhout: op
zichzelf al een hele klus die door een legertje van vrijwilligers efficiënt
geklaard werd. Heel binnenkort zal het resultaat te zien zijn binnen ons
gebouw, want we gaan de binneninrichting flink reorganiseren om de
toekomstige voedselondersteuning vlotter te laten verlopen. (*)
Je hebt zelf kunnen zien hoe de werken voor de vaste
internetverbinding een sleuf trokken langs ons gebouw: die vaste
internetverbinding hebben we nodig voor het beheer van de Sociale
Kruidenier - daarover komt langs andere kanalen alle info - en voor
stabiele wifi. De installatie daarvan is nog deze week gepland.
Wat kleine nieuwtjes dan ... We zijn gestart met het ophalen van voedsel
bij een lokaal warenhuis, één keer per week: een welkome aanvulling bij
wat we langs andere bronnen krijgen of aankopen. We hebben ook de
banden met de Welzijnschakels in Merksplas en Hoogstraten vernieuwd
en aangehaald, door wederzijdse bezoeken: zo leren we van elkaar, en
kunnen we de mogelijkheid tot samenwerking bekijken.

Nu denk je misschien SPAGHETTI-FEEST ? Moet daar niks over in de
nieuwsbrief? Natuurlijk: we hebben het beste tot laatst gehouden!
Het spaghetti-feest op 28 november was een fantastisch succes. Er
waren om en bij de 160 inschrijvingen, en dankzij de tombola en het
verbruik aan de bar eindigden we met een aangename positieve
balans: op de eerstvolgende vrijwilligersvergadering komt er meer
gedetailleerde info. Even belangrijk is ... (*)

• de spaghetti was heel lekker en iedere eter was content

• de talrijke vrijwilligers hebben zich samen uit de naad gewerkt,
echt samen, in de keuken, in de zaal, vooraf bij het opstellen, bij
het opdienen, achteraf bij het opruimen, en aan de bar bij het
uitschenken van de dranken: hier is veel voorbereiding en
planning aan vooraf gegaan

(*) De maand november heeft bewezen dat de Steunpilaar een geweldige
ploeg vrijwilligers heeft. Voor hun inzet en samenhorigheid, voor hun
wederzijds begrip en hulpvaardigheid ... appreciatie, bewondering en
trots: dat mogen we allemaal voelen. ♥♥♥

Alvast een Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar gewenst!

ps. Vergaten we iets, of staat hiervoor iets dat aangevuld of verbeterd
moet worden, laat maar weten.


