7 januari 2026

December was een romuimelige maand: er gebeurde vanalles, maar er was
moeilijk een lijn in te trekken. Waar beginnen ... niet chronologisch en
de volgorde heeft geen belang.

Weerom zijn een aantal vrijwilligers naar Oud-Turnhout getrokken om
rekken en schabben te halen met als doel: het herinrichten van ons
gelijkvloers waar onze belangrijke activiteiten doorgaan. De grote toog
werd wat naar voor geschoven - of naar achter, kwestie van standpunt
- waardoor er iets minder ruimte is voor de Babbelaar, maar omdat er
nu meer witte tafels staan, kan er nog evenveel volk zitten. En achter
de grote toog - of ervoor, kwestie van ... - hebben we rekken gezet: die
hele hoge, een dubbele rij. Diezelfde hoge rekken staan nu ook aan elke
muur en rond de kastfrigos. Ooit van de Chippendales gehoord? Samen
met andere vrijwilligers hebben die dat in een paar dagen klaargekregen.
De teams van de Perelaar en Groeistart zijn erop gesprongen (op die
rekken, niet op de Chippendales) en hebben hopen voedsel en gerief
netjes uitgestald. Eindelijk liggen de luiers op een droge, niet te koude
plaats.

Tussen die dubbele rij rekken en de grote toog zit nu een nieuw team:
't Winkeltje. Het is onze kleinschalige pop-up waar enkel baby- en
kinderkleding, en seizoensgebonden artikelen worden verkocht, aan
heel lage prijzen. Ondertussen is het duidelijk dat 't Winkeltje goed
werkt: er is echt wel vraag naar ons aanbod.

De Perelaar trekt nu ook meer op een winkel en dat was de bedoeling,
want dat wordt het op 8 januari.

Ondertussen hadden we al een paar weken stabiel internet moeten
hebben, maar dat doel lijkt zich steeds verder weg te verplaatsen:
Echternach heeft er niks tegen :-(

Onze Knutselaars hadden een mooie stand op de kerstmarkt in
Vosselaar, met zelfgemaakte Kkerstartikelen, pannenkoeken en
snoepgoed. Die heeft goed opgebracht. We stonden ook met een stand
naast de kerststal in Beerse, met diverse dranken en koude voeten: het
was de leste mert, en de winterprik kondigde zich al aan.

De Vormselwerking van de Parochie in Vosselaar hield een
inzamelactie om ons te steunen: zij verzamelden lokaal warme
winterkledij voor kinderen en boeken. Dat kwam van pas in 't
Winkeltje. En nog vanuit Vosselaar organiseerden twee meisjes een
stand binnen de Babbelaar, met een Sinterklaasactie: zij kwamen als
zwarte pieten en deelden kadootjes uit aan de kinderen. Dank U!

Omdat we vanaf januari zelf voedsel wilen ophalen bij Foodsavers
deden we een oproep voor chauffeurs. Gelukkig hebben verschillende
personen zich gemeld en binnenkort rijden we voor de eerste keer naar
Herentals. Een bestelwagen huren we.

Op 24 december konden onze MIAs een kerstmaaltijd komen athalen in
de Babbelaar: die was geschonken door Rotary Turnhout.

Het mag nog een paar dagen ...
BESTE WENSEN VOOR 2026: we gaan er opnieuw voor!

ps. Vergaten we iets, of staat hiervoor iets dat aangevuld of verbeterd
moet worden, laat maar weten.



